
 

 
 “Daarom, als iemand in 

Christus is, is hij een nieuwe 
schepping: het oude is 

voorbijgegaan, zie, alles is 
nieuw geworden.” 

 
2 Korinthe 5:17 bij de 

morgendienst 

Zondag 21 juli 2024 week 30 

 

Genesis 1: 1, 26, 27 en 31a;  
2 Korinthe 5: 14 - 21.  

Jakobus 2: 1 - 13. Voor alle datums: D.V. 
 
Zondag 21 juli 
10:00 uur Waardenburg:  
Ds. J.B. Kamp uit Arnhem.  
18:30 uur Neerijnen:  
Ds. C.H. Buitink. 
1. Kerk. 
2. Diaconie. 
3. Fonds onderhoud 
kerkgebouwen. 
 
Zondag 28 juli 
10:00 uur Neerijnen:  
Ds. C.H. Buitink. 
18:30 uur Waardenburg:  
Ds. L. van Wingerden uit Den 
Bosch. 
1. Kerk. 
2. Plaatselijk seniorenwerk. 
3. Fonds onderhoud 
kerkgebouwen. 
 
Agenda 
Vanwege de vakantietijd zijn er 
deze week geen bijzondere 
activiteiten.  
 
Predikant: Ds. C.H. Buitink 
Dorpsstraat 27 
4181BM Waardenburg 
dsbuitink@hervormdwaardenburg
neerijnen.nl 
(0418 788369) 
 
Scriba: Geert de Kock 
scriba@hervormdwaarden
burgneerijnen.nl 
(06 39182700) 
 
Kopij nieuwsbrief voor  
donderdag 18.00 uur  
aanleveren via 
nieuwsbrief@hervormdwaarden
burgneerijnen.nl (ook om de 
nieuwsbrief per mail te 
ontvangen) 
 
Collecte via website of 
NL53RABO0366704788 
(diaconie) 
NL08RABO0366702688 
(kerkrentmeesters) 
 
 

Meldpunt misbruik: 
www.smpr.nl 

 
Bij de diensten ’s Morgens heten we ds. Kamp welkom en ’s avonds lezen we verder in 
Jakobusbrief waar Jakobus ons leert om rijken of andere vooraanstaanden niet anders te 
behandelen dan armen. 
 
Voorbede In de voorbede bidden we voor hen met lichamelijke en/of geestelijke problemen. 
 

Bloemen De bloemen gaan naar Elbert en Arinda van de Put, Harenseweg 9a, 5321HH 
Hedel. Zij hebben zich met hun trouwen bij ons ingeschreven en op deze manier heten we ze 
nogmaals hartelijk welkom! 
 
Verjaardagen 80+  
25 juli Dhr. C. van Maurik, Koningin Wilhelminalaan 30, 4181AV; 
28 juli Mevr. W. van Dooijeweert-Pelle, Koningin Julianaplantsoen 57, 4181BK; 
28 juli Mevr. J. Kievit-Bambacht, Prinses Beatrixstraat 12, 4181BE. 
 
Weerklank lied 468 
1. Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht! 
God, laat mij voor uw aangezicht, 
geheel van U vervuld en rein, 
naar lijf en ziel herboren zijn. 
 
2. Schep, God, een nieuwe geest in mij, 
een geest van licht, zo klaar als Gij; 
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
en ga de weg die U behaagt. 
 
3. Wees Gij de zon van mijn bestaan, 
dan kan ik veilig verder gaan, 
tot ik U zie, o eeuwig licht, 
van aangezicht tot aangezicht. 
 
Weerklank lied 362:3 en 4 

 


